
 

 

NAKLANKEN 
 
 

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
 
  Vijftiende jaargang nr. 1    42                                                    februari 2020                      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
 

Lenteconcert 21 maart 2020 



 

 

2

Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij. 
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Activiteiten: Kirsten Musch 
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‘t Lenteconcert  blz. 1 
Colofon   blz. 2 
Inhoud en vorm   blz. 3  
Monumenten van mijn dorp blz. 4 - 5 
Een drummer drumt  blz. 6 - 7 
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Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken. 
Schenk ze een abonnement en ze komen nog dichterbij! 
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Inhoud en vorm 
 
 
De inhoud van dit nummer van Naklanken, het eerste van het vijftiende levensjaar, zit 
geborgen achter een voorpagina met de affiche van het maartse lenteconcert, eigenlijk een 
voorklank dus. Als de vorm van die affiche iets wil verraden van wat muzikaal zal geboden 
worden op het concert, dan wacht ons allen een spetterend, kleur- en klankrijk spektakel. 
Hoboïste Aurelie Ryckaert, componiste van dat beeld, zal het alleszins zo hebben aangevoeld 
tijdens de vele repetities en andere oefenstonden. Maar het evalueren van de balans tussen 
vorm en inhoud laten we over aan allen die op 21 maart e.k. in de zaal ’t Jagershof onze 
dirigent en zijn muzikanten aan het werk zullen zien. 
 
Voor de inhoud van dit 42ste nummer van ons contactblad dient men niet tot maart te wachten. 
Qua inhoud zit u trouwens alweer goed. Gevarieerd is het menu, verzorgd de vormgeving, fel 
te smaken de diverse ingrediënten. De traditionele rubrieken blijven behouden.  
 
Steeds opnieuw is er wel een dorps monument dat de verdiende aandacht trekt en krijgt. Onze 
Kesterse oud-strijders zullen 60 jaar terug niet hebben durven hopen, eventueel heel even 
mogen dromen, dat hun monument van eerbetoon na twee wereldoorlogen nog steeds centraal 
in het dorp zou prijken, zij het lichtjes verplaatst. Vanuit hun huidige veilige loopgrachten 
zullen ze met emotie misschien hebben kunnen beleven hoe een gans dorp, ook in 2019, met 
helder klokkengebeier en doordringende fanfaretonen, hun 11 novemberdag in ere blijft 
houden.    
 
Het leven van de fanfarefamilie, een ander vast item, liet geen jubilea noteren, geen geboortes 
en, gelukkig, ook geen uitvaarten. Maar dat er leven in zit, moge blijken met de jonge 
aanwinsten aan muzikanten en met de muzikale uitdagingen die de vaste waarden hier en 
elders aannemen. Geen nood: ook het overzicht van de optredens der voorbije maanden en 
van wat de volgende zullen brengen, komt aan bod. Ook onze dorpsschool behoort tot die 
familie, zeker nu ze twee jeugdige muzikantjes levert, hopelijk voor vele jaren… Met de 
jongste schoolkrant krijgen onze Naklanken er nog een flinke kleurtoets bovenop.  
 
In opvolging van de dronefoto van nummer 41 geeft Jelle Boon, onze Kesterse dronepiloot,  
een inkijk in zijn verworven licentie, de mogelijkheden, de spelregels, en vertelt over het 
heerlijke gevoel de wereld van bovenuit te kunnen bekijken. En drummer Steven Verbrugge 
geeft antwoord op onze vraagtekens van bewondering bij zijn drumprestaties, waarbij niet 
alleen de muzikale talenten eigen aan alle blazende collega’s dienen aangewend te worden, 
maar ook terzelfdertijd handen en voeten hun ritme, coördinatievermogen en alle nodige 
instrumenten moeten weten te vinden. De octopus van onze harmonie… 
 
En tussendoor wordt ook een woordje geschreven om, bij het begin van dit nieuwe 
kalenderjaar, aan alle supporters van onze muziekvereniging twaalf gelukkige maanden te 
wensen, en, omdat het moet, even te herinneren aan het hernieuwen van de financiële steun. 
Zo zullen ook de volgende Naklanken tot bij iedereen geraken.  
 
Een fijn jaar gewenst aan iedereen die dit leest! 
 
 
Willy       
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Monumenten van mijn dorp… 
 

 

 
 
 

Op 11 november 1959 werd, onder massale belangstelling, op het pas verruimde dorpsplein 
van Kester het monument van de oud-strijders opgericht. Het was het resultaat van de 
samenwerking tussen Albert De Groodt, de eerste voorzitter van de Kesterse Bond van Oud-
strijders, gestart in 1957, en pastoor Eduard De Beukelaer. Nadat de naoorlogse spanningen 
waren weggeëbd zou de nieuwe bond zorgen voor een jaarlijks, zelfs permanent, eerbetoon 
voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen al dan niet in bevolen dienst. 
 
De pastoor koos het beeld van het Heilig Hart met de gespreide armen, en dit bij de firma 
Hannecour, en de inwoners van Kester zorgden er voor dat de rekening van 8.803,50 BEF kon 
worden betaald. Veldwachter en oud-strijder Victor Engelbeens trok hiertoe de gemeente 
rond, en de Kesterse metselaars zorgden voor het voetstuk en de muren van het monument. 
Jaar na jaar was dit monument op 11 november het centrale dorpse punt waar de ganse 
gemeente samenkwam om te herdenken en te eren. De oud-strijders stonden vooraan, waardig 
en ingetogen, meester Frans De Leener zorgde voor de toespraak, jong en oud vormde het 
stille decor, de muzikanten verzorgden de uitvoering van de nationale hymnen. Het dorp 
treurde, zag het slinkend aantal oud-strijders, maar vierde ook, een dorps feest van 
samenhorigheid, elk jaar opnieuw. Zelfs een kroegentocht hoorde er bij, wat toen en in de 
volgende jaren nog kon, en een gemeenschappelijk maal. Voor het dorp een hoogdag, 
alleszins! 
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  Zo was het jaren lang… 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnenten, steunende leden en sponsors 
 
Het is een noodzakelijk traditie, in elke vereniging en dus ook in een muziekvereniging, 
dat bij de jaarwende gesproken wordt over de hernieuwing van de bijdragen, groot en 
klein, die alvast toelaten op gezonde basis verder te bestaan en, zo mogelijk, te groeien. 
Dan komt een iemand langs op de gekende adressen om nog eens te danken om de steun 
van vorig jaar en om verlenging van de gulheid af te smeken. Doorgaans is dit een 
gezellige bezigheid, die wel wat tijd in beslag neemt, maar oh zo boeiend te beleven valt. 
 
Maar de tijden evolueren en meer en meer wordt voor de hernieuwing van de bijdragen 
ook gebruik gemaakt van hedendaagse technieken die minder tijdrovend zijn en vooral 
de bijdragen vlotter van rekening naar rekening laten overvloeien. Geen bezwaar: de 
rekening van onze Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester is BE73 4295 1005 
9960. Maar onze voorzitter komt nog steeds graag langs om wensen uit te wisselen en 
het wel en wee van de harmonie met u te bespreken…  
 
Trouwens: ook nieuwe steunende lieden zijn steeds welkom, en ook bij hen wil hij gaan 
pleiten, voor zover dit nog nodig zou zijn.   
 
Het tarief? Gewoon als lid en abonnee betaalt men minimum € 5,- (zoals vastgesteld in 
2005), steunende leden schenken € 20,- en voor sponsors, al dan niet te vernoemen in elk 
nummer van Naklanken, ligt de lat op minimum € 25,-. Alvast bedankt u allen!  
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Een drummer, leest die ook muziek of doet hij maar wat? 
 
                                                                                                         door Steven Verbrugge
  
Je kent het wel: een aankondigende tet trrr tet trrr tet, de typische boem chi boem chi en een 
afsluitende badamboemtshh. Het zijn enkele repertoire-elementen die bij een tamboer altijd 
paraat (moeten) zitten om de volledige fanfare mooi in het gareel te houden. Wat als een 
slagwerker niet het tempo aangeeft op een processie maar eerder het tempo van de dirigent 
zou volgen zoals op een concert? 
 
Achteraan het podium zitten wij, de slagwerkers (tenminste als we niet van de ene naar de 
ander kant aan het lopen zijn). In plaats van dat ene instrument waarop de andere muzikanten 
blazen, hebben zij er een aantal: drum, klokkenspel, grote trom, kleine trom, triangel, pauken, 
conga’s en bongo’s, cymbale-à-deux,... Maar voor elk instrument is er een juist moment. En 
het valt hard op als we er naast zouden slaan (figuurlijk, want anders hoor je het niet 
natuurlijk).  

 
Bij het drumstel, daar zit ik het vaakst. Om te 
vermijden dat deze editie van ‘Naklanken’ op 
flinterdun bijbelpapier moet gedrukt worden om 
nog in jullie bus te passen, zal ik me hiertoe 
beperken.  
Willy komt tijdens onze wekelijkse repetitie   
vaak heel discreet luisteren hoe ver al we zitten 
met de voorbereiding van ons volgende concert. 
Hij verbaast zich er steeds over hoe we uit al 
die trommels muziek krijgen. “Net een 
octopus...”, vindt hij. Ons drumblad (een 
‘partij’) is, gelukkig maar, niet volgeschreven 
met moeilijk leesbare woorden zoals 
boemtjingtjangtjikketjakketjiktsshhh.  

 
Een drumpartij heeft in vele gevallen exact diezelfde notenbalk met 5 horizontale strepen als 
de blazers in onze harmonie. De moeilijkheid als drummer is dat je 4 instrumenten tegelijk 
moet bespelen, zowel met je twee armen als met je twee benen. En waarop die ledematen 
moeten slaan wordt getoond door een noot op de verschillende lijntjes van de notenbalk. De 
drumnotatie is dus vergelijkbaar met de gewone partituren. De noten geven hierbij weliswaar 
geen toonhoogtes aan, maar de verschillende onderdelen van het drumstel waarop we moeten 
slaan. Snare drum is de ‘do’, en bass drum de ‘fa’,... Snare wat? De voertaal van onze partij is 
geen Nederlands doch Engels, omdat het instrument zijn oorsprong heeft in de VS. Zeg niet 
kleine trom,  grote trom en bekken, maar liever snare drum, bass drum en crash. Hieronder zie 
je een notenbalk met alle ‘noten’ die je op onze partituur kan terugvinden en met welk 
drumonderdeel ze overeen komen: 
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Nu weet de drummer op wat hij moet slaan. Goed! Maar wanneer moet hij dat doen?  
Elke maat wordt aangeduid met een maatstreep, en die heb je nodig om te kunnen volgen: 
telkens Jérômes hand van boven naar beneden gaat zitten we op de eerste tel van een maat. 
Uiteraard moet je ook soms naar je partij kijken en dan heb je geen tijd voor de dirigent. Op 
die momenten moet je verder tellen in je hoofd: een...twee...drie...vier…één...twee...drie...vier. 
De meeste popnummers of zelfs klassieke werken hebben een terugkerend patroon van 4 of 8 
maten. In heb begin tel je dat, maar een getraind muzikant “voelt” dat. En als er twijfel is, 
zeker oogcontact maken met Jérôme, en hopelijk geeft die dan juist een duidelijk signaal.  
Hoe hard of hoe zacht moet je slaan? Daar hebben ze natuurlijk ook iets op gevonden! Je zal 
wel al de term forte of piano gehoord hebben. Sterk en zacht in het Nederlands. Daarboven 
heb je pianississimo, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo en 
fortississimo. Dat klinkt misschien als Chinees (Italiaans eigenlijk), maar zie het als de 
geluidssterkte van 1 tot 10 op je radio. 
ppp - pp - p - mp - mf - f - ff – fff 
 
Improviseren de drummers dan nooit? Tuurlijk wel! Bij een orkestwerk zoals ‘Rabbi Jacob’ 
uit ons vorig lenteconcert is het zeer belangrijk dat je exact doet wat er op de partij staat (als 
je dat niet doet kijkt Jérôme erg bedenkelijk). Bij een popnummer of een mars daarentegen 
wordt er een ritme aangeduid voor 1 of 2 maten dat je dan gewoon moet herhalen( ). Hier 
kan je de herinnering aan het origineel nummer of je ritmegevoel gebruiken om in de juiste 
stijl de boel wat op te smukken. Iets wat Freddy bijvoorbeeld heel graag (en zeer goed) doet! 
Ziezo, nu kan je je al beter voorstellen waar die slingerende armen en benen heen slaan. 
Hieronder zie je een voorsmaakje uit een partij voor het volgende concert. Aan jullie om uit te 
zoeken dewelke! 

 
 

  zomers drummen.. 
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Dromen met Drones   door Jelle Boon 
 
 

De voorpagina van Naklanken 41 heeft velen verrast en tal van vragen opgeroepen. Het 
heerlijke luchtbeeld van Kester Dorp ‘in vogelvlucht’ zou zeker een vervolg krijgen, en op de 
vragen zou die ene drone-piloot die Kester rijk is, Jelle Boon, een antwoord geven. Hierbij 
wordt door hem de algemene context geschetst die opleiding en licentie in kaart brengt, 
voorboden van hopelijk nog meer toepassingen en vooral unieke hemelbeelden. Voor Kester 
alleszins een technische meerwaarde die ten volle kan aangewend worden door al wie met 
toerisme en natuurschoon begaan is.   

 
 
Wie heeft er nooit van gedroomd om te kunnen vliegen en zo te kijken hoe zijn huis of streek 
er vanuit een vogelperspectief uitziet. Met een drone (onbemand vliegtuigje) kan je foto’s of 
filmen maken alsof je als vogel overvliegt en naar beneden kijkt. Het levert spectaculaire en 
unieke beelden op. 
 
Niet iedereen mag met een drone doen wat hij wil. Dit is logisch omdat misbruiken en last 
niet uit te sluiten zijn. Om met een drone ook over andermans eigendom te mogen vliegen 
(dus niet enkel boven zijn eigen woning) is een (vlieg)licentie vereist (klasse 1) die, wat 
sommige vereisten betreft, heel nauw aanleunt bij de licentie die een ‘echte’ piloot dient te 
hebben. 
 
Het bekomen van een dergelijke licentie gebeurt in diverse stappen, met vereiste opleiding en 
praktijkexamen (afzonderlijk voor theorie en praktijk). Voor elke vlucht dient een dossier te 
worden uitgewerkt en ingediend en de dronepiloot dient rekening te houden met opgelegde 
beperkingen, bijvoorbeeld inzake gebieden waarover niet mag gevlogen worden. Onze streek 
is gelukkig gevrijwaard van dergelijke verbodsbepalingen, wat trouwens ook de reden is 
waarom we vaak ULM’s Kester en omstreken zien overvliegen. 
 
We behaalden deze licentie en hebben als ambitie deze vooral in te zetten in onze eigen streek 
en zo unieke beelden te maken van onze mooie regio. Bij interesse kan je steeds contact 
opnemen met Jelle Boon op 0472 94 77 41.  
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Een levendige schoolkrant  
 
 

 
 
 
Met het jaareinde wist de Dorpsschool ons alweer te verrassen met een volwaardig en fris 
schoolkrantje, nummer 2 uit de 18de jaargang… een hele prestatie!  Een kleurrijke en 
lovenswaardige prestatie bovendien en tevens een veelvormige wandeling door het leven van 
onze jonge Kesterse garde. Van klasje tot klas kan men ze volgen in hun vele bezigheden. We 
zien ze op de markt te Edingen om nadien met de gekochte ingrediënten zelf pizza’s te maken 
en ze vervolgens smaakvol op te eten. Met hen begroeten we de Sint op allerlei manieren, 
reizen we naar Gaasbeek, tekenen en zingen we… en vooral ontvangen we graag de 
nieuwjaarswensen van directeur Gerda Jacobs: vele momenten van klein geluk, tevredenheid 
en warme mensen om je heen’. Ook dit zijn naklanken met bovendien een fijne nasmaak 
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Uit de fanfarefamilie… 
 
Muziek zonder grenzen als het van onze muzikanten afhangt. Immer en overal 
maken ze muziek, beleven ze muziek en hun actieradius deint maar steeds verder uit. Naar het 
voorbeeld van Jef Van Diest, die bij elk optreden van onze harmonie present is, maar die in 
alle mogelijke Groot-Lennikse ensembles repeteert, speelt en feest, heeft ook Sara Musch nu 
haar horizon verlegt.   

 

           
 
 
 

Muziek vanaf de jeugd… 
 
Een muziekvereniging, bijna 175 jaar geleden gesticht, leeft niet enkel met haar verleden. Het 
heden en de toekomst zijn minstens even belangrijk. Onze leidsman Jef Roobaert heeft het 
ons zo vaak voorgezegd. Daarom verheugen de dirigent en alle muzikanten zich om de instap 
in onze harmonie van twee jonge talenten, nog volop in opleiding aan de gemeentelijke 
muziekacademie van Gooik, maar alvast ingeburgerd in de groep, en al gewend aan hun 
plaatsje bij de repetitie en hun eerste optredens. Pieter heeft zijn vaan als jongste muzikant 
moeten afstaan. Hun namen: Amelia Dierickx, met klarinet, en Margo Nechelput, met fluit. 
Hun foto: ook dat is voor Naklanken 43, wanneer zij het volgende lenteconcert hebben 
meegemaakt en het publiek hun frisse verschijnen zal hebben gewaardeerd! 
 
 
“De Kesterse fanfare is meer dan een fanfare, het is erfgoed, toekomst en 
een bloeiend heden in één vereniging. Dikke bravo!” 
 
Walter Evenepoel 

Sinds kort speelt ze immers mee 
met COMBO 18, een klassiek 
ensemble met vijf blazers en één 
pianist. Op zondag 2 februari 
2020 spelen zij te Sint-Martens-
Lierde een aperitiefconcert in de 
Kartuizerkerk aldaar met een 
programma volledig in het teken 
van Peter Iljitsj Tsjaikovski. Te 
beluisteren is/was de volledige 
score van de Notenkrakersuite, de 
Slavische mars en delen uit het 
overbekende Zwanenmeer…  
Voor een foto van dit ensemble, 
met onze Sara, is het wachten op 
nummer 43 van Naklanken!    



 

 

11

Uit de agenda 
 
11 november 2019 
 
Het was geen 11 novemberherdenking zoals de vorige jaren. Eén officieel huldemoment en 
dit te Gooik. Maar er zijn tradities die men in ere wil en moet houden, zoals de 11 november- 
viering naar Kesters model. Minstens zo lang als het monument voor de oud-strijders op het 
dorpsplein staat, zo lang wordt de Kesterse bevolking jaarlijks opgeroepen om dankbaar te 
herdenken al diegenen die in krijgsgewoel en oorlogstijd het beste van zichzelf, tot het eigen 
leven toe, hebben gegeven om uiteindelijk vrede te verwerven voor hun medeburgers en de 
latere generaties. Die burgerlijke en menselijke plicht blijft hier in ere. 
 
Daarom werden dit jaar op maandag 11 november om halfeen alle klokken geluid, lang en 
klaar, om ook wie thuis was en omwille van het barslechte weer niet naar het dorp kon 
komen, de boodschap van dankbaarheid te laten horen. Voor wie er wel aanwezig was, stond 
de kerk open. In een ongewone opstelling brachten onze muzikanten hun muzikale bijdrage, 
uitgebreid en vol overgave, tot en met de traditionele hymnen. En terecht, want dit jaar was 
het precies 60 jaar geleden dat op het dorpsplein het monument werd ingehuldigd, zoals 
beschreven bij het ‘Monument van mijn dorp’. De aanwezigen kregen het hele verhaal in 
primeur aangereikt. 
 
Voor de bloemenhulde en de immer aangrijpende ‘Last Post’ van Marjolein, werd het gure 
weer getrotseerd. Dit zijn momenten die blijven kleven op het gemoed van al wie het mag 
beleven. 
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… en zo was het in 2019. 
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Kerstmis 2019 
 
 
 
Kester heeft wel geen viering meer op Kerstdag, maar de Geboorte van Jezus blijft voor de 
parochie, en waarom niet het ganse dorp, een Hoogdag om feestelijk in ere te houden. 
Daarom werd de tweemaandelijkse eucharistieviering van zondagavond 22 december 
omgedoopt tot een klankvol en gezellig kerstfeest. Veel kerkelijke intenties brachten veel 
families samen en voorganger Cuong Van Nguyen, pater Koen in de volksmond, bad en zong 
zoals op een echte hoogdag past.  
 
Onze muzikanten, talrijk opgekomen op dit ongewone uur, hadden hun programma gevarieerd 
opgemaakt, ruim bedacht en heerlijk ten gehore gebracht. Mede dank zij hen was het toch een 
warme viering. Bovendien zorgde de harmonie, met o.m. Anne-Mie en Jo achter de toogtafel, 
voor een graag geproefde dronk. 
 
 

 
 
Het goede doel van de vorige jaren, Rainbow4kids, werd opnieuw aan de aanwezigen 
aangeboden en de respons was gul, in ware Kerstmisgeest! Ter herinnering: door deze actie, 
gedragen door Marie-Rose De Maeseneer, schoonzus van Marjolijn Deridder, wordt in Kenia 
gezorgd voor degelijk onderwijs in passende schoolgebouwen, voor brandhout in de keuken 
en in die keuken voor gratis ontbijt en lunch… 
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Het lenteconcert 2020 
 

   
 
Kermis en Processie 
 
Op zondag 7 juni 2020 zal Kester alweer opstaan bij het getrappel van tientallen paarden en 
het tromgeroffel van onze drummers. Honderd bedevaarders zullen paraat staan om de lange 
tocht van het oeroude Kestergewoud  aan te vangen. Ruim vijf wandeluren staan hen te 
wachten, genietend van de landelijke omgeving, van de vele trouwe gezellen, van het 
feestelijk onthaal te Herfelingen en het zalige rustmoment te Oetingen. Terugkeren naar het 
kermisdorp met zovelen en duiken in de ‘kleine processie’ betekent, jaar na jaar, steeds 
opnieuw echt Kermis Kester! Zo is het al eeuwen, en zo moge het blijven!   
 

 

Even herhalen: op zaterdag 21 maart 
2020 is elkeen welkom te Kester in 
’t Jagershof om 20 uur op het lente-
concert van onze harmonie. Gratis 
voor -12 jaar, VVK € 7, kassa € 10.    
Die avond brengen de muzikanten 
het resultaat van maanden repeteren, 
hun overwinning op partituren die 
uitdagen, hun meesterschap op de 
instrumenten, hun trouwste bond-
genoten. En ze doen dat met des te 
meer overgave wetend dat dit 
concert ook hun eresaluut is aan hun 
betreurde ‘bompa’ Jozef Roobaert. 
Zo graag hadden zij die dag, op hun 
concertavond, bij leven zijn albasten 
jubileum als spelend muzikant warm 
en uitbundig gevierd! 
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Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik, 
het Gild van het Paardenvolk en OKRA–Kester - Michel Doomst, burgemeester  
Simon De Boeck, eerste schepen, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)   
Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge  - Inge Jacobs - Kester 
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
N.V. Olympia – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)  
Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15  
Natuursteen Decoster – Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71) 
4 You (Kris Defrère) – 4youliedekerke.com – Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226) 
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415) 
Pierre Van Schepdael – Hollandstraat 10, 1755 Kester 
Eva en Bruno Janssens – Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester 
Michel Juwet, Patattestraat  21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal  
Dr. Peter Boeykens – 1755 Kester - Jos Walravens – Molenstraat 33, 1755 Kester   
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, 1755 Kester 
Nicolas Vankeerberghen – Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek  
Bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35) 
CARBOO (Jelle Boon) – Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41) 
Jos De Geyter – tuinonderhoud…- Kester, Patattestraat 46A (054/246473)  
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Gilbert Van de Ville -  Kester, Bruneaustraat 6 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27) 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen! 
 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen! 
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Jozef Roobaert (1932-2019) 
75 jaar muzikant 

 
 

 
 
 
In zijn 72ste jaar als muzikant, tijdens het lenteconcert ‘Tijdloos Kester’ van 
6 mei 2017, was hij prominent aanwezig. Een heerlijke foto van Rudy Boon! 
Nog vaak zou hij zijn trombone uitpakken, tot vorig jaar, toen hij zijn 
eerste concert in 74 jaar moest missen. Vandaag missen alle muzikanten 
hem al hoort hij nog immer levendig bij de groep, zo voelt het aan.  
Op de concertavond van 21 maart 2020, op zijn albasten jubileum, zal hij 
voor allen nog eens centraal en alweer prominent op het podium staan. 
 
 

Zo tedere schade als de bloemen vrezen 
Van zachten regen in de maand van mei, 

Zo koel en teder heeft uw sterven mij 
Schade gedaan, die nimmer zal genezen. 

 
J.F.W. Werumeus Buning 

  


